
“In het buurtpark groeien tomaatjes én vriendschappen.”

 

Samen met een aantal buren stak Hans Van Hoof de handen uit de mouwen om van een

braakliggend stuk grond een buurtpark te maken. Een echte Mechelenmaker dus!

“Ik woon ongeveer 15 jaar in Mechelen en kende een paar buren in de straat. Sinds het park er is, leerde
ik op korte tijd heel veel mensen uit de buurt kennen.

 

“Het park wordt gebruikt door een tiental mensen om samen te tuinieren. We kweken groentjes en leren
het ook aan de kinderen. Je ziet dat er steeds meer mensen uit de buurt het parkje leren kennen. Ze
komen langs om te spelen of te eten en heel veel gezinnen ontmoeten elkaar hier. Het belangrijkste dat
we kweken zijn dus niet de sla of de tomaatjes, maar de vriendschappen. Dat is zalig.”

 

Heb je ook een idee voor je buurt? Wil je iets opstarten of organiseren? Niet aarzelen dan, gewoon

doen (/buurtactiviteiten).



https://makers.mechelen.be/buurtactiviteiten
https://makers.mechelen.be/#wrapper-top
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