Francis doet LDC De Schijf mee draaien

Francis 4_;/

‘In het dienstencentrum van
I poacaaisnas B |

De Schijf word je met gemak

“IK HEB 16 JAAR ALS KLUSJESMAN EN CHAUFFEUR BIJ DEN OUWE SCHIJF GEWERKT, TOEN

HET DIENSTENCENTRUM NOG IN DE SCHIJFSTRAAT WAS. ROND DE TIJD VAN DE VERHUIS NAAR ‘T
MIDDEN VAN DE WIJK OUD OEFENPLEIN, GING IK MET PENSIOEN. MAAR IK MISTE HET WERK TE HARD,
ZEKER HET SOCIALE CONTACT MET DE MENSEN DIE DAAR OVER DE VLOER KWAMEN. DUS IK ZEI TEGEN
MIJN VROUW: ‘IK GA MINSTENS EEN DAG PER WEEK TERUG VOOR DE SCHIJF WERKEN'. ONDERTUSSEN
BEN IK HIER AL TWEE JAAR VRIJWILLIGER.”

Ambiance verzekerd

“De Schijf is een prachtige plek. Je kan hier voor vanalles terecht. Turnen, biljarten, boeken ruilen ...
Samen met andere vrijwilligers organiseer ik op donderdag activiteiten als Rad van Fortuin en
Pictionary. Ambiance verzekerd! Daarnaast kan je hier ‘s middags komen eten voor een schappelijke
prijs. Mensen denken vaak onterecht dat een dienstencentrum alleen voor oude mensen is. Dat is

niet zo. ledereen is hier welkom!”

Meer info over dienstencentrum De Schijf?

www.mechelen.be/wijk-en-lokaal-dienstencentrum-de-schijf

(https://www.mechelen.be/wijk-en-lokaal-dienstencentrum-de-schijf)
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